
 

De Tovertoren 

Aan de rand van het Land van ZELFvertrouwen staat een Tovertoren.    

Een hoge gekleurde, die 's nachts zijn licht rond laat gaan over de zee en 

het land. Hij schijnt zijn licht als het nacht is maar ook als er overdag 

dikke wolken zijn die het donker maken om je heen. Door de Tovertoren 

kun je altijd zien waar je naar toe gaat en kun je nooit verdwalen. In het 

Land van ZELFvertrouwen vind je daarom altijd je weg.  

Via een lange trap, die verscholen ligt tussen de bomen kun je bij de 

Tovertoren komen.  Als je de trap oploopt en in het licht van de 

Tovertoren gaat staan dan laat hij zien wie je van binnen bent.               

Je gaat ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent, dat heet 

talent. En als je dat gaat ontdekken, dan ga je stralen van geluk!                            

Net als de Tovertoren. Ja.......er gebeuren altijd bijzondere dingen als 

iemand daar is geweest. Ze zeggen dan ook wel eens dat het licht van de 

Tovertoren magische krachten heeft. Wat zeg je ervan, ga je met mij 

mee? 

Tijdens deze spiegelworkshop ga jij je eigen Tovertoren maken. Samen 

met mij gaan wij jouw talenten van binnen naar buiten te toveren. We 

gaan kletsen over alles wat jij leuk vindt en waar je goed in bent 

(talenten-interview) en daarna mag je jouw eigen tovertoren maken.              

En daarmee gaan we samen bouwen, bouwen aan zelfvertrouwen.                   

De Tovertoren neem je natuurlijk mee naar huis! 

 

 

 

 

 

 

 

 


